
Beste ouders,  

 

Mijn naam is Alieke de Jonge en ik ben 21 jaar. Ik woon samen met mijn ouders, zus en 
broertje sinds 2 jaren in Dirksland. Waar ik enorm van kan genieten is het lezen van een 
boek, een legpuzzel maken met mijn vriend Geert en het maken van muziek (zang en piano). 

Op dit moment zit ik in het laatste jaar van de Pabo (Voltijd). Naast de Pabo heb ik de 
afgelopen twee jaar een post-hbo gevolgd en afgerond: ‘vakspecialist muziek’.  

Dit schooljaar werk ik op deze school: aan het begin van dit schooljaar heb ik een aantal 
lessen gegeven in groep 7 en nu ben ik mijn LIO-stage begonnen in groep 5a. Ik ben van 
dinsdag tot en met vrijdag aanwezig op school.  

 

Juf De Jonge 

 

 


